
Lied 

Wij gaan weer verder vol van hoop … 
 

Hij doet ons kiezen voor de mens,  

bedreigd, verarmd, vergeten.  

Hij voert ons naar de laatste grens  

om van elkaar te weten: 

Wij gaan weer verder vol van hoop ... 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

 

Op het programma komende tijd: 

 

• Deze middag om 14u30: Benefietconcert 

   Kaarten aan € 18,-, kansenspas € 5.   

   Kan je er niet zijn, maar wil je wel steunen: 

   daar zijn we je heel dankbaar om. 

• Zaterdag 10 febr om 20u30: 

concert Scouts: kaarten bestellen via 

QR code of website: https://tereken.be/  

• Zondag 11 febr om 10u30: 

viering voor allen die lief hebben; 

en wie doet dat niet? 

• Woensdag 14 febr om 10u30: viering Aswoensdag 

met verbranding van de palmtakjes:  

breng je oude palmtakje mee. 

• Na de viering sluiten we de fysieke wonderlijke 

ruimte buiten, maar inhoudelijk blijven we wel 

verder doen… 

• Zondag 17 maart om 18u00: orgelconcert door 

Carolyne Van Machelen en Nikita Morozov 

 

Intredelied 

Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu om nieuwe moed... 
 

Welkom 
 

Bidden om Gods nabijheid 

God, net als Job, uit de eerste lezing,  

hebben ook wij pijn en verdriet. 

Wij bidden U om moed om wat moeilijk ligt te 

aanvaarden en het een plaats te geven. 

Dat wij voelen dat Gij ons niet in de steek laat.  

Keer ons hart weer tot elkander. 
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Elkaar  
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Nadat Jezus aandacht had gegeven  

aan zieke mensen,  

ging hij naar een eenzame plaats om te bidden. 

God, wij vragen U: 

dat het ons ook mag lukken om af en toe  

tot rust, bezinning en gebed te komen.  

Open ons voor uw genade. 

Vader, wij bidden U ... 
  

Eer aan God 

Laten wij de Heer loven en prijzen  

en dankbaar zijn voor zijn schepping 

waarin Hij ons geschapen heeft  

naar zijn beeld en gelijkenis. 

  

Danken wij Hem  

voor het licht van zon, maan en sterren, 

voor de pracht van bloemen en planten, 

voor het wisselen van de seizoenen 

en voor alle leven hier op aarde. 

Heer, hiervoor danken,  

loven en prijzen wij U. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen  

omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden, 

die ons de werkelijke waarden van het leven  

kenbaar maakte  

en ons de weg heeft getoond  

naar het eeuwig leven. 

Heer, hiervoor danken,  

loven en prijzen wij U. 

  

Laten wij de Heer loven en prijzen  

in alle mensen die zich met hart en ziel  

inzetten voor het geluk en het welzijn  

van medemensen, 

voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

voor het blijven uitdragen van zijn boodschap, 

voor een wereld van vrede,  

zonder haat of tweedracht. 

Heer, hiervoor danken,  

loven en prijzen wij U. 

  

Bidden om vrede 

Onvermoeid en ongebroken  

trok Jezus rond om goed te doen voor iedereen, 

om mensen op te roepen tot een leven  

van eenheid en vrede. 

Daarom bidden wij: 

 

Heer Jezus, wees bij ons  

met uw vrede die alles te boven gaat 

en maak ons tot een gemeenschap  

die leeft in verbondenheid en vrede  

met elkaar. Amen. 

 

Die vrede van de Heer, zij altijd met U. 

Geven we elkaar die vrede door  

met een teken of een handdruk. 

 

Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

Wondere ruimte 

 

Gebed 

God, na dit moment van samenzijn 

gaat het leven weer zijn gang: 

ons werk, onze ontmoetingen,  

het zorgen, het genieten. 

We bidden dat we iets  

van wat we hier hoorden en beleefden  

kunnen meedragen. 

Dat we mensen nabij zijn, 

hun zorgen en pijn verzachten. 

Dat we iedereen aandacht schenken,  

en niemand uitsluiten  

want ze toch allemaal  

uw kinderen. 

Dat vragen wij U door Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 

 

Het is hier een ‘wondere ruimte’ 

waar mensen kunnen komen om:  

tot rust te komen, om te bidden  

en te gedenken wie overleden is. 

Zo was de herdenkingsviering  

voor de overleden kinderen en sterrenkinderen 

een moment van denken en voelen 

van hoeveel verdriet er schuilt bij zo’n gebeurtenis. 

Maar ook werden hun namen genoemd. 

Het is een plaats waar ze niet ‘doodgezwegen’  

worden en waar de ouders veel steun kregen  

door tekst en muziek. 

Dat onze ‘wondere ruimte’ steeds aandacht blijft  

hebben voor elk soort van vreugde en verdriet,  

van geluk en gemis. 



Wellicht is het dan stil geworden,  

zoals bij elk afscheid. 

Maar dit brood en deze wijn  

zijn tekens geworden, 

tekens van een nieuwe manier van leven, 

tekens van hoop voor alle mensen. 

  

Daarom bidden wij U: 

beziel ons met de Geest  

die ook uw Zoon dreef. 

Dat wij vanuit zijn inspiratie,  

ook bij tegenslagen, wegen blijven vinden  

naar een nieuwe toekomst 

die Gij ons in handen hebt gegeven. 

  

God, wij danken U ook 

omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt, 

maar Hem nieuw leven gegeven hebt, voor altijd. 

Wij danken U omdat Gij alle mensen leven geeft, 

ook al zijn zij gestorven. 

  

Steeds daagt Gij ons uit  

om Jezus’ voorbeeld te volgen: 

goedheid, respect en verbondenheid  

met elke mens. 

Geef ons de moed, de kracht  

en de sterkte om dit vol te houden. 

Dan kan uw Rijk komen. 

 

Onze Vader 

Gebed 

Barmhartige God, 

crisismomenten maken ons bang en onzeker.  

Het is dan net alsof de zon  

voor altijd is ondergegaan.  

Maak dat wij U kunnen zien, God,  

geef ons een sprankeltje hoop,  

zodat wij in beweging komen,  

naar Jezus gaan en ons door Hem  

laten helen van onze uitzichtloosheid.  

Gij blijft ons immers nabij  

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen  
De vragen van Job, in de eerste lezing, zijn ons niet 

vreemd: waarom moeten mensen lijden?  

Tegenover de uitzichtloosheid presenteert Jezus zijn 

boodschap: Hij stapt naar zieke en lijdende mensen toe,  

neemt ze bij de hand en heelt hen.  
 

Eerste Lezing  Job 7, 1-4; 6-7  
 

Orgel  
 

Een moment voor de kinderen  
 

Evangelie  Marcus 1, 29-39  
 

Homilie 
 

Voorbeden 

Wees Jij, God, met hen: 

die zieken verzorgen, die waken bij mensen, 

die anderen niet in de steek laten, 

die bemoedigende woorden spreken, 

die helpende handen zijn, die het leven koesteren, 

die pijn helpen dragen. 

God, wij bidden dat al die mensen  

mogen ervaren dat Jij hen nabij blijft. 

= Daar waar liefde is en goedheid, daar is God. 
 
Wees Jij, God, met hen: 

die om vrede roepen, bij al diegenen die ziek zijn, 

die pijn hebben, die moeite hebben met het leven, 

die veel vragen en weinig hoop hebben, 

die verdriet hebben om hetgeen mislukt  

in hun leven. 

God, wij bidden 

wees hen nabij en leg je arm om hun schouder  

zodat ze voelen dat Jij hen niet in de steek laat. 

Ubi caritas et amor … 



Wees Jij God bij hen: 

die rouwen om het verlies van een geliefd iemand 

(…) 

 

Neem alle overledenen bij U God,  

onder je mantel van bescherming  

geef hen de vrede om bij Jou 

in je koninkrijk van Liefde te zijn. 

Ubi caritas et amor, … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

die er voor ons wil zijn, 

die naar ons luistert, 

die ons nabij wil zijn. 

  

Ik geloof in Jezus, 

die mens is geworden, 

die oog had voor kwetsbare mensen, 

die niemand in de kou liet staan. 

  

Ik geloof in de Geest 

die ons bezielt om Jezus na te volgen. 

  

Ik geloof ook in de mensen om mij heen, 

dat zij zoeken naar geluk, 

dat zij door U, God, bemind worden. 

  

Ik geloof ook in mijn eigen leven, 

en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt. 

  

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,  

dat sterker is dan de dood. Amen. 

 

Offerande 
Wil jij ook onze geloofsgemeenschap 

mee steunen? De misdienaars komen 

graag rond voor jouw bijdrage.  

Het kan ook via je bankapp  

(geen payconiq). Het bedrag kan je 

zelf aanpassen. Dank je wel!  
 

 

Gebed over de gaven 

Helen en helpen, nabij zijn, 

mensen bevrijden en meer mens maken. 

Zo gaf Jezus gestalte aan Gods droom. 

God, aanvaard zo deze gaven van brood en wijn, 

zodat ze ons kracht geven om  

brekend en delend de weg te gaan van Jezus,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven  
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

God, wij danken U, omdat wij U aan het werk zien 

waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden, 

waar mensen de handen in elkaar slaan 

en samen kleine stappen zetten om te werken  

aan een wereld zoals Gij hem droomt. 
 

Wij danken U omdat Gij aan het werk zijt 

in de ontluikende liefde tussen mensen, 

in de groeiende solidariteit en volgehouden 

inzet voor vrede en rechtvaardigheid. 
 

Daarom loven wij uw naam met deze woorden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus 

die zijn leven deelde met hen 

die vaak vergeten werden. 
 

Met eenvoudige woorden en verhalen 

toonde Hij ons de weg naar U. 

Hij was barmhartig 

en vol aandacht en begrip 

voor allen die in nood verkeerden 

of niet van tel waren.  
 

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn 

vrienden: “Kom nog één keer met Mij aan tafel, 

want Ik wil graag nog een laatste keer  

met jullie eten.” (…) 
 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 


